
 

ZONDAGSBRIEF 
23 maart 2025 

3de zondag van de Veertigdagentijd 
Liturgische kleur: paars 

 
De Blije Mare – Immanuelkerk 

Voorganger: ds. Jan Andries de Boer 
Ouderling: An Nachbar 
Diaken: Margriet van den Anker 
Lector: Annemarie Voet 
Begeleiding: Henk Wiering, Bartjan Moser 

Kindernevendienst: Jody Moser  
Techniek: Geert Bruijnes, Clement 
 Tijssen, Bartjan Moser 
Koster: Henk Stiegheuver  
Gastheer: Arjen Buringa 

 

Welkom 

VOORBEREIDING 

Psalm  25:7,8,9 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

Allen:     die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Voorganger:  De Heer zij met u! 

Allen:    Ook met u zij de Heer!  

Voorbereidingsgebed 

Kyriegebed 

Lied  25:10 

Aandacht voor liturgische bloemschikking   

De kinderen gaan naar de nevendienst 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

lector: Lezing OT  Jeremia 26:1-19  

Lied  177 (geheel, 5 verzen) 

Lector: Lezing NT  Johannes 2:12-22  

Lied  187 (geheel, 4 verzen) 

Preek  

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Lied  538 (geheel, 4 verzen) 

Gebeden 

Collecte  

Slotlied  209 (geheel, 3 verzen) 

Wegzending en zegen 

Vijg zonder vrucht 
kale tak 
met de belofte voor leven 
geduldig wachten. 



 

MEDEDELINGEN 
Collecten: Bij voorkeur online via de kerkapp ‘Samen Verder’.  
 

1ste collecte: Kerken geven kinderen een toekomst, Moldavië 
In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 
Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost 
gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. 
Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te 
worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. 
 

2de  collecte: Pastoraat en eredienst 
U kunt ook geven aan het onderhoud van ons gebouw en de Zending (ook in app) 
 

Voorganger vandaag is ds. Jan Andries de Boer. Hij studeerde theologie aan de VU in 
Amsterdam en aan de Universität Zürich. Nu is hij predikant in Winkel.  
Hij organiseert regelmatig diensten met muziek van U2 en BLÖF. 
 

Kindernevendienst: Vandaag staat Genesis 3:1-24 centraal: God heeft de mensen verboden om 
de vruchten te eten van de boom midden in de tuin. Maar de slang haalt hen over om wel van de 
boom te eten: dan zullen ze als God zijn. Omdat de mensen gedaan hebben wat God verboden 
had, worden ze door God uit de tuin van Eden weggestuurd. Ze kunnen niet meer in Gods directe 
nabijheid leven. Er komt een einde aan de vrede en de harmonie van de tuin. (Bijbelbasics) 
 

Iedere zondag in de veertigdagentijd heeft een eigen naam.  
De derde zondag in de veertigdagentijd is de kerkgeschiedenis ingegaan met de naam Oculi. Oculi 
is Latijn voor ogen en net als vorige week is deze naam geïnspireerd door een kort fragment uit 
Psalm 25, daar staat in vers 15: 'Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten 
uit het net'.  
Het vasten kan een gevoel geven dat je vastzit, dan zegt de naam van deze zondag: houdt je ogen 
gericht op de Heer, anders kom je er niet uit! 
Een goed vervolg van deze veertigdagen- en vastentijd! Cor Baljeu 
 

Gemeentebijeenkomst. Zondag 30 maart a.s. na de dienst is er een bijeenkomst voor 
gemeenteleden. De wijkkerkenraad vraagt u om mee te denken over een drietal voorstellen 
omtrent de toekomst van de Protestantse Gemeente Alkmaar, waarbij o.a. de 
samenwerking met wijk Zuid verder wordt uitgebreid. Het doel van de bijeenkomst is om 
instemming te verkrijgen voor deze voorstellen. De bijeenkomst is aansluitend aan de 
kerkdienst en duurt tot uiterlijk 13 uur. Tegelijkertijd vindt in wijk Zuid een zelfde bijeenkomst 
plaats. We hopen dat veel gemeenteleden aanwezig zullen zijn! 
 

In april willen wij Stichting Christian Refugee Relief (CCR) weer helpen. 
Op zondag 6, 13 en 20 april is er een inzamelingsactie voor herenkleding en shampoo, zeep, 
tandpasta en tandenborstels. Ook luiers (maat 4,5 of 6), maandverband of incontinentie 
materiaal is meer dan welkom. Zondag 20 april is het 1e paasdag. In de hal gaan wij dan 
koek, cake en taart verkopen voor bij de koffie.  
Vindt u het leuk om te bakken meldt u zich dan aan bij helenevriend@gmail.com   
Heeft u vragen dan kunt u deze in Noord stellen aan 

- Helene de Graaf  (helenevriend@gmail.com – 06 1344 3601) of 
- Monique Gerssen (mpmgerssen@gmail.com – 06 444 84 850) en in Zuid aan 
- Peter Tuinman  (pwtuinman@gmail.com – 06 224 997 30).   

Wilt u financieel bijdragen?  Dat kan naar rekeningnummer NL74 RABO 0306 6331 83 t.n.v. 
CRR te Nieuw-Lekkerland.    Alvast bedankt voor uw hulp. 
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